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27 augustus 2012

3

De dag nadien 

Vandaag is alles mooi

van gisteren nog 

toen de familie thuis verweven was.

Morgen is de tent afgebroken en de tafels opgeruimd

de nagalm van de kinderen uitgedeind

de wensen uit de lucht vervlogen 

en allen aan het werk.

Morgen is weer een gewone dag. 



4

Als jij mijn vriend…          

Als jij, mijn vriend, aan de steunbaar staat met al je hulpeloosheid

vol deemoed en verzet

tragisch mooi

smelt ik van verdriet.

Als jij, mijn vriend, moet roepen om uit de zetel op te staan

ongeduldig als altijd 

en ik je handen vind

slik ik van onmacht.

Als jij, mijn vriend, wankelend wandelt ondersteund door Jan

gedreven om vooruit te gaan

en al maar meer uit evenwicht

huil ik van bewondering.

Als jij, mijn vriend, met kranten en boeken 

de wereld bespreekt

schaarser maar nog wijzer dan voorheen

dan weet ik dat jij er bent.

Als jij, mijn vriend, naast mij ligt 

zijn de nachten zacht

want wij zijn een 

en blijven dat.

                                                                                                      

29augustus 2012



2 september 2012

5

Het landschap geklemd rond Tongeren 

Het landschap rond Tongeren wemelt 

vlak en heuvelachtig 

omsingeld door speelse luchten.

Midden zware gronden 

zijn tumuli en kastelen thuis 

en roepen cirkelende kerktorens

dat je ze tellen moet.

Zo stil is het er

dat bomen bruisend ruisen

en tractoren stormen lijken.

En door- en overheen die weelde 

waaien geesten 

die wij verstaan

omdat wij ervan houden.



6

Bloemen overal

Bloemen

op de tafel 

in de tuin

in de lucht 

in het water. 

Bloemen

in schilderijen 

in klanken

in gedachten 

in mensen. 

Bloemen 

in mijn haar

op mijn kleed

in mijn hart

in mijn hand

voor jou.

4 september 2012



8 september 2012

7

Oprijzend

Ik wil de kerk van Tongeren zien

van ver 

al zag ik ze wel duizendmaal.

Ik stap en stap maar door

al rond en rond 

totdat ik kom waar ik begon

en altijd vond,

wat ik steeds zocht,

een baken 

ver

oprijzend

de kerk van Tongeren.
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9 september 2012

Stamvader Geukens (1894-1956)

De man met grijs snorretje en zwarte vest op het schilderij

kijkt me aan,

precies benieuwd naar wat gebeurt.

Gisteren was het Geukens-dag 

zeg ik hem, met veel mensen. 

Uw oudste zoon was er de pater familias

tussen bekenden en nog meer onbekenden.

Hoe kan het anders, 

met uw veertien kinderen, drieënveertig kleinkinderen en zo maar voort.

Zeker het ging er vrolijk aan toe, 

het waren fijne mensen.

Natuurlijk wisten weinigen 

dat ge als jonge Kempenaar aan de IJzer laagt 

in modder, onder gifgas 

en een ontzetting zo groot dat ze woordeloos gebleven is. 

Het is ook lang geleden.

Morgen is het tweede kermisdag met mis voor de overledenen.

Ik zal dan U en de Uwen gedenken. 

De man op het schilderij blijft ernstig en wijs. 



12 september 2012, Josette vele jaren en nog onze engelbewaarder 

9

Doe niet open

De dood klopt aan de deur

zachtjes uitnodigend

lokkend.

Ik ben bang als je het vertelt

net of hij een vriend is.

Hij heeft geen gezicht, geen ziel, geen leven,

hij is eenvoudigweg niets 

het einde 

grond.

Doe niet open, ook niet op een kier 

houd de deur gesloten

verjaag hem 

en hoop, hoop. 

Misschien horen de Goden je geroep 

en zijn ze je goedgunstig. 

Je hebt ze toch niet uitgedaagd

je bent altijd zo liefdevol

je moet leven. 
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20 september 2012 

11

De sterrenhemel

Ik stap naar buiten

in een sterrenhemel.

Mijn adem stokt.

Ik wandel door de lichtjes

ik pluk ze in het blauw

ik geef ze u

en voel me zweven.

Mijn hond trekt me terug 

ik wil niet weg

uit wat me schitterend omspant

met vreugde en oneindigheid.



12

Spleen 

Verveling, leegheid, vreugdeloosheid

vullen dagen.

Berichten van ziekte en dood

geven afwisseling. 

Akelige vaststelling

zo uitzichtloos. 

Waar blijft  de vreugde

de verwachting en de hoop 

of een ster om naar te grijpen.

Die vreugdeloosheid en leegheid 

dat kan toch niet

dat wil ik niet.

De wereld is zo veel en alles is zo groot

als je maar durft kijken in het donker

je geest niet laat verslappen

de moed niet opgeeft

en gelooft in iets 

of thuiskomt in de liefde. 

25 september 2012 



25 september 2012  

13

Voorbij

Alles gaat voorbij en wordt terug niets 

we wisten het al lang 

maar toch.

De zin ontdekken van het zijn

sublieme en ultieme vraag

dat blijft 

al ben je honderd jaar

en 

dan maar

verder leven.



14

De volle maan

Ik word wakker van het licht

honingzoet en zacht

op de late bladeren.

Het is de volle maan

stralend in de nacht.

Feeëriek de wereld

zonder duisternis en neonlampen 

onwezenlijk vredig

zo liefelijk. 

Ik slik die weelde 

mijn gemoed loopt over.

28 september 2012  



4 oktober 2012, Josette

15

Zes maanden

Als ze tegen je zeggen

nog zes maanden te leven

wat doe je dan?

Schreeuwen van onmacht 

dat het noodlot je treft

en alle horizonten afgesloten zijn.

Wenen van spijt 

voor wat niet meer kan 

en nooit zal zijn.

Verstijven van angst 

voor het niet zijn

en wegkrimpen in de donkerste diepte.

Op je knieën zitten en bidden uit wanhoop.



16

De ladder van Jacob

Als de klok tikt en tikt

en het moeilijk wordt

sluit dan je blauwe ogen 

en droom.

Droom lijk Jacob

van de ladder tussen hemel en aarde

met engelen op de treden

en God bovenaan.

Laat de engelen je omhelzen 

en voeren op hun vleugels

van onder naar boven 

en van boven naar onder.

Ontwaak in stralend licht

en leef.

Je bent zo lief

we houden je vast. 

5 oktober 2012, Josette



5 oktober 2012, Josette 

17

Sereniteit

Hoe blank is je gemoed

glad en rimpelloos

geen vragen meer. 

 

Hoe rozig je gezicht 

klaar je oog

en rustig je tred.

De weg is toch moeilijk

met al die bochten 

en onleesbare verkeersborden.

Het is genoeg geweest, zeg je

de tocht loopt ten einde

ik ben niet ongelukkig.



18

Liever naar de hemel

Als moeder oud wordt

niet meer zichzelf

haar wezen uiteenvalt

louter scherven van wat ze was

en telefoneert om niets te zeggen

alleen maar zinloos roepen

is er de schreeuw

het laatste ik

geen vagevuur van rusthuis

liever dood en naar de hemel.

7 oktober 2012
In memoriam van een moeder, 88 jaar



9 oktober 2012

19

Mijn wereld

Ik ben opgesloten 

in mijn huis

in mijn wezen 

in mijn wereld.

Het is zo klein 

en zo petieterig

zo vlak 

en bijna niets.

En toch zijn er de ramen

en de bomen, 

is er het licht

en wat nog allemaal.

Ik wil weg

vluchten in de bomen

warm worden in het licht

omarmen wat ik heb.



20

Nunu club 2.0. 

Voetballer Legear in zijn Porsche, een held in de tempel, opgefokt door 

succes, ramt de shop van een tankstation in Tongeren op 7 oktober 2012.

Een dancing jonge mensen 

zwiebelt woordeloos 

rond XTC en wat nog al, 

een communiefeest.

Energie blitst in spiegellichten

en decibels verdoven oren.

Buitenwippers schreeuwen 

en geldhaaien kraaien.

Eventjes weg uit de wereld,

vliegen in een roes

samen

alleen.

Verdwazing of gewoon maar wildheid

en schokkend volwassen worden.

10 oktober 2012



19 oktober 2012

21

De verkiezingen, een heerlijk schouwspel

Acteurs schuiven over het scherm

met scheve glimlach

loerend 

naar het onzichtbare publiek,

dat met verstomming kijkt naar die schimmen

draaiend met het rad van de feiten

als in een onderwereld 

waar geklaag en gehuil opstijgt.

De ogen schitteren vervaarlijk 

en de witte tanden blinken als messen.

Geen winnaars of verliezers

alleen winnaars.

Wij de verliezers

kijken naar dat meesterlijke spel

en draaien de knop toe

lachend.

Morgen ontbrandt de echte strijd

met list en verraad.

De verliezer luistert naar Bach,

het echte geluid in deze dagen.



22

Mijn geliefde

Jij waart mijn leven, mijn geliefde

mijn zon

mijn gedachten

mijn jaren.

Ik moest weg van jou. 

Het was mijn dood

je weet het wel 

ik moest. 

Kom naar mij, mijn geliefde

maar haast je niet.

Geniet met vuur

ik ben er toch.

 

20 oktober 2012
In memoriam Jean, echtgenoot Josette



21 oktober 2012

23

Schaakspel

Als ik moet schaken voor mijn leven

kies ik een engel 

niet de duivel of een schaakgenie. 

Zijn lichtende geest zal hemelse zetten vinden,

die mij doen opveren

om mijzelf te overtreffen.

Als ik verlies heeft hij misschien erbarmen 

en blijf ik leven

in de wereld die de inzet was en de mijne is.

Ofwel neemt hij me mee 

niet naar hel of vernieling

maar naar oorden die verstand en gemoed niet kunnen bedenken.



24

21 oktober 2012

Het ouderlijke huis

Verkoop zal op de vensters hangen van ons ouderlijke huis

alsof mijn ouders een stapje meer gestorven zijn

en verder weg de mooie tijd. 

Mijn moeder zorg en lieftalligheid als geen

mijn vader ons idool 

beiden met hun leven voor ons kinderen in dat huis

met inzet en vergeten van zichzelf 

zovele jaren.

Weg de haven waar geesten hangen van wat we waren en zijn.

Weg wat ons nog zichtbaar bond met jeugd en vervlogenheid.

Weg en al maar meer vooruit en waar naartoe. 

Een gezwollen keel, 

om niet in tranen uit te barsten 

te gewoontjes voor 

de tijd van ons samen 

in dat huis aan de boulevard.



22 oktober 2012, Josette

25

De eenzame reiziger

Gaan naar de dood

deskundig voorzegd

door de dame in witte jas

in een witte kamer.

Wankelen

op het onbekende pad

vaag en duister

met zwaaiende armen.

Verzinken 

in dikke kladden verf

vertrapt tot

zinloosloosheid. 

Verder leven 

in een dwaze wereld

lieflijker dan ooit

stralender.

Het is je lot

eenzame reiziger

terwijl kleuren dwarrelen 

In het gouden licht van de herfst.



26

Bij de keel gegrepen

In de rust plots gefladder en geschreeuw.

Een sperwer ving een duifje bij de nek

schudden en schudden

en pletsen op de harde steen.

Wij roepen van verontwaardiging.

De rover vliegt

en het duifje doodstil

niet dood.

Iets verder in het gras

een bedje pluimen.

Vandaag duizenden gegrepen bij de keel 

in de Fordfabriek in Genk,

woede, wanhoop 

en machteloosheid 

Wij roepen van verontwaardiging.

Het kapitaal is blind

harteloos 

een pletwals. 

Vreugde in Valencia

en verdoken angst.

Onafwendbaar slingert de kringloop

van leven en dood          

van verandering en chaos.                                                                                 

 

23 oktober 2012



24 oktober 2012

27

Het eekhoorntje

Wat heeft ons eekhoorntje een mooie staart

zo breed en bol

uitgekamd en geborsteld

zacht wuivend in de wind

plots verdwenen in het groen

alleen een tipje nog 

als groet. 

Razend vlug snort het poezelig ding

van tak tot tak

van boom tot boom

terwijl mijn hond te blaffen staat

en bladeren naar beneden druppelen.

Het is de tijd van hamsteren

en wij naar Allerheiligen toeleven.



28

Kindergezicht

Zo lief keek het bloeiende kindergezicht

de ogen verleidend bruin

het kopje scheef.

Mijn hart klopt vlugger

en mijn dag is goed.

Wel niet denken aan de vele anderen

met dikke buikjes en bolle ogen

overal wereldwijd.

27 oktober 2012



27 oktober 2012

29

Zeepbellen

Uit stenen pijpjes dansen ze omhoog

de zwevende belletjes

grote en kleine

in vele kleuren

ongrijpbaar mooi

frêle en broos

in schittering.

De kinderen lopen ze na

vrolijk

tot ze petsen

en de verrukking voorbij is. 



30

Allerzielen komt eraan

Een jaar mos en wat vergetelheid

weg borstelen

van de doden. 

De koude lucht ademt

met ons

over hen.

Bloemen, ja bloemen

moeten er nog bij

dat hoort zo.

Ik durf niet denken

aan wat overblijft

van wie ik liefhad.

Ik mompel 

over het veleden

en vertrek in tranen.

28 oktober 2012



30 oktober 2012, Josette

31

Een plukje haar

Jij staat er met in je hand een plukje haar.

Verstard kijken we beiden naar het vlokje

dat je snel in de vuilbak gooit.

Je denkt in jezelf

volgend jaar kom je me bezoeken 

en denk je aan dat plukje haar.

Zwijgend omhels ik je.

Jij werkt verder aan wat je bezig was 

wenend.

Morgen draag je een blonde pruik  

vol goede moed

dat weet ik zeker.



32



31 oktober 2012

33

Horror

Ronddwalen

alleen en zonder thuis.

Wezenloos staan onder gele straatverlichting

en televisies zien spelen in verlichte huizen

of zitten op een bed in Poverello

met een kop liefdadigheid.

Angst voor morgen en overmorgen

en een geest in overdrive.

Echt alleen

zonder iemand

zonder God.

Horrorgedachten 

op Halloween. 



34

Allerheiligen

Och, kon ik maar lopen door dreven als kathedralen

arm in arm met wie ik liefhad

mijn gezicht drukken tegen hun wang.

Och, kon ik hen maar zeggen 

in hemelse klanken of heel gewoon

hoe lief ze me waren.

Och, kon ik hopen dat ze met schalmeien en klokkengelei

ontvangen werden in een paradijs

van niet meer zijn en alles  zijn.

Och, laat me de illusie dat ze bij me zijn

met mij overal naartoe

mijn geliefden.

Het is toch het feest van Allerheiligen.

1 november 2012



35

Lux perpetua

Mijn nicht Alice werd vandaag begraven.

Haar geliefden stonden diep gebogen

maar Ik dacht aan jou, mijn vriend.

Haar leven werd geprezen

de droefheid was echt

maar ik was zo blij met jou.

Het orgel vulde de leegte met barokklanken

en een warme alt zong Bach en Handel.

Ik verzonk nog dieper in jou.

Het koor psalmodieerde altijd weer

Requiem aeternam dona ei, Domine

Et lux perpetua luceat ei.

Ik wens het je, lieve Alice.

2 november 2012
In memoriam Alice Michiels, 1924-2012



36

Vele jaren

Jaren samen

over driehonderdduizend uren heen 

in alle kleuren en geuren

in hoge en lage klanken

onder dikke sneeuw en helle zon.

Mijn geliefde,

altijd anders en dezelfde

jong en oud

met blauwe blik naar mij

en ik naar jou.

Ik omvat het amper

ik wring het vast zo fel ik kan

het vlucht met snelle vleugelslag

hand in hand

intenser dan ooit.

4 november 2012



5 november 2012

37

Heerlijk alledaags

Iets plezierigs

iets speels

iets anders 

iets lichtvoetigs

iets echts

zou ik wel willen.

Misschien

een kus

een dwaas woordje

een lieve blik

een gekleurd blad uit de tuin

een gebakken eitje.

Waarom wel niet

tevreden zijn  

met simpele dingen

heerlijk alledaags

en heel gewoon 

maar subliem.



38

Chemotherapie

Ogen in het daghospitaal

onder neonlicht

en draden gift en medicatie

staren in ellende 

naar groene hellingen buiten

woordeloos hopend.

Vriendelijke witte schimmen 

schuiven in en uit

als schikgodinnen.

Ik kijk toe met verstomming

koud van mededogen

vol vrees voor het lot.

6 november 2012, Josette



39

Reve

Gerard  Reve heeft een mooie diepe stem,

een taal om naar te snakken.

De man is dood.

Ik zag hem gisteren op tv alsof hij leefde.

Wat hij verzon, briljant bazelde 

of slim vertelde,

het gleed voorbij. 

Beklijvend werd de dichter

toen hij vertelde van zijn moeder

die op hem wachtte om te sterven.                                                                               

Wonderlijk toch onze moeders

altijd opnieuw

tot over de dood.

8 november 2012
Gerard Reve 1923-2006



40



8 november 2012

41

Thuis

Ik wandel in het Chinese bord,

dat in het rekje staat vol blauw,

dompel me in de grillige bloemen

van dat verre land.

Ik vlieg door de betegelde schouw 

naar de toren van ons huis

en wacht tot het paard

van Sint-Nicolaas voorbijkomt. 

Ik zit bij de porseleinen vogeltjes 

zo teer gekleurd

naast het koperen kruis

en zing met hen zo luid we kunnen.

Ik dans met al de mensen,

die me van de muren bekijken,

een rondedans 

hier op de rode tegels.

Ik ben het kindje 

gezwind aan de hand van zijn moeder
dede Lieve Vrouw uit de 18  eeuw

op de antieke  kast.

Ik ben thuis.                                   



42

Herfst 2012

Ik houd van de herfst

bijzonder dit jaar. 

Ik rijd tussen blinkende gele hagen

loop op exotische tapijten 

streel het gouden licht. 

Wat maakt het uit.

Het is vroeg donker

het veld geraakt leeg

de jacht is open.

Wat doet het ertoe.

Het is de galopperende tijd 

waarvan ik houd

deze herfst

en iedere dag meer

met al maar vaster gesloten vuisten.

9 november 2012



11 november 2012

43

Dag van wapenstilstand

Het kippetje gaat dood

dat staat wel vast.

Zo traagjes komt het uit de stal

ineengekrompen 

met een vaal vallend kammetje

en veertjes die er geen meer zijn. 

Zo dof en smekend is zijn blik

alsof  het zoekt naar hulp

misschien  om er een eind aan te maken.

Ik kan het niet verkroppen

al is het een oud kippetje.



44



12 november 2012

45

Clovis

reu, standaard schnautzer, peper en zout, ruwharig, 13-2-2003

Onmogelijk in mijn schrijfsels Clovis te vergeten

Hij, de koning van de Merovingers

de grote katholiek zoals mijn nicht mij zei

nu mijn hond en dikke vriend.

Hij heeft een troon

een zetel in de woonkamer. 

Hoe kan het anders 

voor een koning. 

Hij heeft een baard 

majestatisch grijs

indrukwekkender

dan die van Leopold twee.

Hij houdt de wacht.

Blaffen en nog eens blaffen 

als de vijand aantreedt. 

Hij hoeft geen leger.

Zijn koninklijke veroveringsdrift is al te hevig

zo moet hij altijd aan de lijn.

Ik wil hem echt niet missen

mijn schnautzer met zijn langoureuze ogen.                     

        



46



47

13 november 2012.

Late roos

In de tuin

nu nog

een roos

met  roze blaadjes

dik gekruld

fris rechtop

wat alleen

uitdagend

verrassend 

verleidelijk. 

Je kijkt ernaar

en strekt  je hand 

om ze te plukken

aarzelend.

Ze is te mooi 

te exclusief

in de overweldigende neergang 

te fragiel

om in een vaas te staan

en te vergaan.



48



18 november 2012

49

Tuimelende bladeren

Bladeren tuimelen van de bomen

en breien slingerende sluiers

vol glinsterende druppeltjes

koddig speels.

Betoverde coniferen huiveren

en niets is wat het was.

Feeën dansen in dat schilderij

en strijken kleurtjes uit hun haar.

Alles houdt de adem in 

van vluchtigheid

en luistert naar de sirenenzang. 



50



21 november 2012

51

Verdomd zelfzeker

We zien ze hollen

met elektronica in hand en brein

in parkings en liften 

snel en efficiënt.

Ze lijken moderne goden 

in jeans of Armanipakken 

op de Olympus van de groei

flexibel.

Gepantserde gezichten

cosmetisch bewerkt

met zonnebril

onherkenbaar uniform.

Och dwaze mensen toch.



52



24 november 2012

53

Hoedjes

Hoedjes op en hoedjes af 

grappig, chic of gestileerd 

scheef of mooi rechtop

met vogeltjes, bloemen

of alleen maar lintjes

of zo maar wat.

Het maakt niet uit

als de ogen maar blinken

van puur plezier.



54

Hoog  

Het koos de hoogste tak 

van de kale beuk

en zit er 

alleen  

te kijken 

en te wachten

roerloos.

Hoe doe je het toch

klein frêle vogeltje

ben je niet bang.

Waarom eigenlijk wel

je zit er veilig

ver van de mensen.

25 november 2012



27 november 2012

55

Bij de open haard

Het is rustig bij de open haard

terwijl de wereld beeft van verandering

chaotischer dan ooit.

Vlammen van verlangens

om bij te schuiven

verbranden alle systemen.

Ik staar in de rode gloed

en droom van een nieuwe wereld.

Warmte voor iedereen.

Ik ben bevoorrecht.



56

Zol  

Ziekenhuis Oost-Limburg 

Ik was bang, bang,

bevangen, ontdaan. 

Zoveel zieke mensen

zoveel pijn en angst

samengepropt in gigantische gebouwen

super georganiseerd

met deskundigen allerlei 

indrukwekkend afschrikkend. 

Worden we te talrijk 

te oud 

te duur?

Ik vertrek in nederigheid.

29 november 2012



57

30 november 2012, Josette

Ik ben op het einde van de weg, mijn zonen 

Ik moet mijn zonen doen aanvaarden dat ik doodga, volgens de dokteres, zegt Josette

Hoe in uw ogen kijken, mijn zonen 

en zeggen 

ik ben op het einde van mijn weg gekomen.

Hoe uitleggen 

dat de deur zal worden toegetrokken

terwijl we ze met alle kracht tegenhouden.

Hoe uw smart verzachten en uw tranen drogen

terwijl ikzelf versteend naar u staar.

Er is geen uitleg en geen troost.

Er is alleen de Liefde

van u voor mij en ik voor u 

Nu en Altijd.
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Verjaardag

Donderdag is vader zes jaar dood.

Oneindig  veraf en onzichtbaar dichtbij 

wacht  hij op iets

in het grote familiegraf,

dat mijn broer in zijn oude glorie herstellen liet.

Ik bezoek hem bij vlagen

en lees de namen 

uit de andere wereld altijd opnieuw

met schroom. 

Morgen is het zijn gestichte mis

en ga ik bidden in de kerk

denken aan die man

die mijn vader was en is

en enkele weesgegroetjes prevelen, 

zoals dat thuis gebruikelijk was, 

voor hem en ook wat voor mezelf.

Ik hou van mijn vader.

7 december 2012
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20 december 2012

Ween toch niet

Ik zit bij een levend omhulsel

kwetsbaar en bleek

met kleine donkere ogen

vol onbegrepen diepten 

onbekend met zichzelf 

onnoemelijk alleen. 

Het is mijn schoonzus 

ineengekrompen in een bed

van het prijzige rusthuis.

Ik streel haar hand

heel zachtjes 

als een woordeloze boodschap

uit de verte.

Het pregnante schilderij van Gust,

zijn Haspengouwse landschap, 

heerst over de kleine grote wereld

van de kamer.

Van op het prikbord lachen

de kinderen, kleinkinderen

en het verleden.

Ween toch niet…
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Niets

Niets is niets

of toch wel wat

maar wat dan wel.

Ik weet het niet.

Misschien weet Google het          

of vluchtte het 

wachtend op een mens,

die zwaaiend 

met verdwaasde ogen,

wanhopig roept. 

Waarom geen hoge berg

en schouwen 

in het niets

naar alles.

21 december 2012
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Kerstmis komt eraan

Wat zeggen als het rondom stulpt van ellende 

van neergang en weggaan

en zware klokken luiden.

Waar wandelen als de bladeren gevallen zijn

de grond zwelt van natheid

en het licht wazig is en grijs.

Wat als de grootwarenhuizen en tv-spots 

ons doen hullen in klederen met pailletten

om zielloze naaktheid te bedekken.

Wat denken als kerstbomen met lett-lichten 

de huiskamers veroveren

en niemand het evangelie van Lucas leest.

Wat doen …

toch maar door de Hoogkerk lopen 

de ene deur in, de andere uit

er de stilte inademen,

de rust en de schoonheid

van een eeuwenoud antwoord.

23 december 2012
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Als

Als ik een vogeltje was 

zong ik op je schouder een lied.

Als ik een katje was

klom ik op je schoot.

Als ik een paard was

vloog ik met je over de velden.

Als ik ik was

omgordde ik je met sterren.

Maar ik ben ik

en heb je lief.

30 december 2012
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Tempus fugit

De tijd wurgt de veranderingen 

in onzichtbare grepen

en stuwt alles voorbij.

 

Wij vliegen mee

in de dolle drift 

gejaagd door het lot.

2012 deemstert weg, dag na dag

alleen nog zichtbaar na miljoenen jaren 

van verre stelsels.

Ik wil me vastklampen aan mijn geliefde

de tijd omarmen

in vurige hopeloosheid.

Misschien moet ik God binnenhalen 

in Hem geloven

in zijn Oneindigheid.

31 december 2012
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anne-marie scheepers

3 De dag nadien
4 Als jij mijn vriend ...

5 Het landschap geklemd rond Tongeren
6 Bloemen overal

7 Oprijzend
8 Stamvader Geukens

9 Doe niet open
10 Tekening

11 De sterrenhemel
12 Spleen
13 Voorbij

14 De volle maan
15 Zes maanden

16 De ladder van Jacob
17 Sereniteit

18 Liever naar de hemel
19 Mijn wereld

20 Nunu club 2.0.
21 De verkiezingen, een heerlijk schouwspel

22 Mijn geliefde
23 Schaakspel

24 Mijn ouderlijke huis
25 De eenzame reiziger
26 Bij de keel gegrepen

27 Het eekhoorntje
28 Kindergezicht
29 Zeepbellen

30 Allerzielen komt eraan
31 Een plukje haar

32 Tekening

33 Horror
34 Allerheiligen
35 Lux perpetua

36 Vele jaren
37 Heerlijk alledaags

38 Chemotherapie
39 Reve

40 Tekening

41 Thuis
42 Herfst 2012

43 Dag van de wapenstilstand
44 Tekening

45 Clovis
46 Tekening

47 Late roos
48 Tekening

49 Tuimelende bladeren
50 Tekening

51 Verdomd zelfzeker
52 Tekening

53 Hoedjes
54 Hoog

55 Bij de open haard
56 Zol

57 Ik ben op het einde van de weg, mijn zonen
58 Verjaardag

59 Ween toch niet
60 Niets

61 Kerstmis komt eraan
62 Als

63 Tempus fugit

Dwarrelende 
gedachten II

augustus - december 2012


